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500 jaar reformatie en seksuele 
diversiteit

Dit jaar vieren we 500 jaar reformatie, die begon met het
optreden van Maarten Luther in Wittenberg. Over seksuele
diversiteit of LHBTQI-emancipatie ging het niet bij zijn 95
stellingen. Maar hoe zat dat dan toen? Hoe werd door de
reformatoren naar seksualiteit gekeken?

Een paar dagen voor Amsterdam Pride start, gaan
we deze avond op onderzoek uit. Als we kijken
vanuit het perspectief van de reformatie, hoe
kijken we dan naar de rechten van LHBTQI-ers?
Wat vertellen de uitgangspunten van toen ons
over hoe we nu omgaan met seksuele diversiteit?

Prof. Dr. Markus Matthias van de protestantse theologische
universiteit geeft een korte inleiding over reformatie en
seksualiteit. De Amsterdamse predikanten Harry Donga en
Wielie Elhorst bouwen hierop voort en gaan met elkaar in
gesprek over seksuele diversiteit vanuit het perspectief van de
reformatie. Vanzelfsprekend is er uitgebreide gelegenheid om
uw vragen in te brengen.

Woensdag 26 juli 2017
20:00 - 21:30 uur, aansluitend 
borrel met gelegenheid tot 
napraten
Oude Lutherse Kerk, Singel 411, 
Amsterdam


