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Welkom in de Lutherse Kerk op het Spui. Hopelijk helpt dit boekje 
u om de viering te kunnen volgen. Wij nodigen u uit om met ons 
mee te zingen, te luisteren en te bidden. 
 Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar. Als u 
dat wilt, kunt u hier een lichtje aansteken voor een dierbare, 
voor licht in een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt opdragen 
aan God...  
 
Welcome in the Lutheran Church at Spui-square. Our community 
has been coming together in this church to meet God and each 
other for almost 400 years. Hopefully this booklet will help you to 
follow the order of the service. We invite you to join us in our 
worship, listening and praying. 
 Near the Icon of the Holy Trinity (in the shape of three angels) 
you can light a candle for a loved one, as a prayer for light in a 
difficult situation, or to dedicate someone to God... 
 

Over de viering 
Op de tweede zondag na Epifanie lezen we traditioneel het verhaal 
van de bruiloft in Kana. De wijn is op, maar Jezus zorgt ervoor dat 
de mensen toch niet ‘droog staan’.  
 Dit jaar wordt dit verhaal verbonden met een existentiële 
klacht van de profeet Jeremia. Hij geeft woorden aan het gevoel 
dat God hem en zijn volk verlaten heeft. Dat God nog slechts als 
een reiziger, zo heel af en toe, aanwezig is, maar zich ver houdt 
van alle ellende. Waar is God in ons eigen verlangen naar water, 
naar leven, naar vrede voor heel deze wereld? 
 
Over de muziek 
Vrolijke muziek bij de bruiloft van Kana hoort u voor en na de 
dienst. Tijdens de collecte klinkt Le banquet céleste dat Olivier 
Messiaen in 1928 op twintigjarige leeftijd schreef. Een meditatie 
over de hemelse maaltijd met pedaaltonen als druppels water. Het 
motto van het stuk luidt: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt 
vebrlijft in mij en ik in hem. De speelaanwijzingen voor de organist 
geven goed de sfeer van het stuk weer: erg langzaam, extatisch, 
ver, mysterieus. 
 
Afbeelding voorzijde: Bron: Raymond Rutting /  
de Volkskrant, 02-08-2022 
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Praeludium 
Dansen uit het Susanne van Soldt manuscript (1599) 
 
Intochtslied 283: 1-6           (gemeente gaat staan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

   
4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

  
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

  
tekst Sytze de Vries 

melodie Broedergemeente 1740 – ‘Rust mijn ziel, uw God is koning’ 
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VOORBEREIDING 
 
Gelofte              (gemeente blijft staan) 
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 
Gemeente:  AMEN. 
 
Bemoediging 
V :  Onze hulp is de naam van de HEER 
G :  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.         Ps. 124,8 
V :  Hij die trouw is tot in eeuwigheid    Ps. 146,6 
G :  EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. Ps. 138,8 

 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
V :  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
G :  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
V :  De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,  
  onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
  op de weg gezet van nieuw leven. V 
G :  AMEN.        

(gemeente gaat zitten) 

 
Welkom en inleiding op de viering 
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Psalm 42a 
 
Voorzang: Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
   zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe. 
   Ik dorst naar God, de levende God. 
Allen: 

 
tekst Vijftig psalmen – Psalm 42,2-4.9.12 

melodie Bernard Huijbers 
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Kyrie (Roep om ontferming)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET WOORD 
 
Groet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gebed van de zondag 
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Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 14,1-9 
 
L :  […] Woord van de Heer. 
G :  WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 895 (2x)                       (gemeente gaat staan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekst Louis Rosales 

vertaling Jacques Berthier (Taizé) 
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Lezing uit de apostolische brieven: 1 Korintiërs 2,1-10 
 
L :  […] Woord van de Heer. 
G :  WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 895 (2x) 
 
Lezing uit het Evangelie     (Gemeente gaat staan) 
V: ‘Halleluja. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, 
de nederigen zullen het met vreugde horen. Halleluja.’      

                        (Psalm 34,3) 
 
 
 
 
 
 
 

V : 
 ‘Lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, de 
verzen 1 tot en met 11.’ 

 
V : [lezing van het Evangelie] 
 
V : ‘In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de         
     Levende God.’ 
 
Acclamatie            (Gemeente blijft staan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gemeente gaat zitten) 
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Verkondiging 
 
 

ANTWOORD 
 

Lied 774 (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tekst Huub Oosterhuis, naar Openbaring 21,6 
melodie Antoine Oomen 

 
Inzameling van de gaven  
De collecte is voor de helft bestemd voor het werk van onze 
gemeente en de andere helft is voor het werk van de diaconie. 
Vandaag is het diaconale gedeelte bestemd voor het 
Drugspastoraat.  
  
In Amsterdam, veelal in de marge van de stad leven mensen die 
gevangen zitten in verslaving, armoede en uitsluiting. Voor hen 
is het Drugspastoraat vaak de enige plek waar zij welkom zijn 
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zoals ze zijn. Onder leiding van pastores Quirien van Berkel en 
Zwanine Siedenburg worden er ontmoetingen georganiseerd 
rond geloof en zingeving: vieringen met koffie en een maaltijd, 
ruimte voor gesprek en aandacht, momenten waarop mensen 
elkaar écht zien. Daarnaast is er pastorale nabijheid via 
spreekuren en bezoekwerk, ook in ziekenhuis, gevangenis of 
verpleeghuis. Wanneer iemand overlijdt, zorgt het 
Drugspastoraat voor een waardig afscheid — want geen naam 
mag vergeten worden. 
 
De Lutherse Gemeente is bestuurlijk betrokken bij dit werk. 
Uw gift helpt de ontmoetingsplekken van menselijkheid en 
hoop in stand te houden.  
 
Naast contant kunt ook digitaal een 
bijdrage geven voor de collecte. U kunt de 
QR-code scannen die hiernaast is 
weergegeven, of een gift overmaken naar 
NL45ABNA0543629945 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 
 
Muziek tijdens de collecte 
Johann Matthias Michel: Toccatina 
 
Gebed over de gaven ✞ 
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Dankgebed, voorbeden en Stil gebed  
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan 
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie: 

 
Viering van gemeenschap (communio)  

rondom de tafel van de HEER 
 
In onze gemeenschap verstaan wij de uitnodiging om aan de 
maaltijd deel te nemen als een uitnodiging die door de Heer 
zelf wordt uitgesproken, en eenieder, die deze uitnodiging aan 
wil nemen is van harte welkom bij de viering van de maaltijd 
rondom de tafel van de Heer. Als één gemeenschap van door 
Christus genodigden, over alle grenzen van kerken of tradities 
of lidmaatschappen heen delen wij brood en wijn met elkaar. 
 
Inleiding op de viering van de tafel           (gemeente gaat staan) 
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(gemeente gaat zitten) 

 
Gezongen Lofprijzing 
 
Sanctus en Benedictus 
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Gesproken tafelgebed 
V:  […] 
  ‘Doe dit, zo vaak als u die drinkt, 
  tot mijn gedachtenis.’ 
 
Allen: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
  ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
  ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 
  MARANATHA. 
 
Vervolg tafelgebed 
 
Gezongen Onze Vader 369b 
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muziek Willem Vogel 

Agnus Dei 
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Vredegroet 
V:  ‘De vrede van de Heer zij met u allen.’ 
G:  AMEN 
V:  ‘Laten wij ook elkaar ‘DE VREDE VAN CHRISTUS’ 

toewensen.’ 
 
Communio / Delen van Brood en Wijn  
in de Gemeenschap met alle Heiligen. 
 
Als eerste komen de mensen achter in de kerk naar voren. De 
voorganger deelt de ouwels uit. Wilt u het aan de voorganger 
aangeven als u een glutenvrije ouwel wilt ontvangen?  
  De wijn kunt u tot u nemen door uit de kelk te drinken 
of door de ouwel in de kelk met wijn te dopen. Voor wie liever 
geen gebruik maakt van de grote beker zijn er ook kleine 
bekertjes met wijn beschikbaar. Daarnaast zijn staan er op het 
witte servet bekertjes met druivensap (alcoholvrij).  
  Na het ontvangen van brood en wijn graag via de 
linkerzijkant en de achterzijde teruglopen naar uw zitplaats.  
 
Instrumentale muziek 
Olivier Messiaen: Le banquet céleste 
 
Dankgebed 424 
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Slotlied Zondagslied 526: 1, 3 en 4  (gemeente gaat staan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. In Kana was de gloed geweken, 

het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ieders beker 
wie er de ware wijnstok was; 
laat het nu uit de kruiken stromen, 
de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
de aarde aan zijn zijde vond! 
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4. Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 
tekst Tom Naastepad 

melodie Straatsburg 1545 / Genève 1551 – Psalm 118 
 
DISMISSIO (heenzending) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZEGEN 
V: (zegen) V 

 
(gemeente gaat zitten) 

 
Postludium 
Cécile Chaminade: Cortège Nuptial 
 
Wij vragen u om tijdens het musiceren aan het einde van de 
viering op uw zitplaats te blijven zitten.  
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Koffie en theedrinken 
Na afloop van de viering bent u van harte welkom in de 
Tetterodezaal (rechtsachter in de kerk) om elkaar te ontmoeten 
bij een kopje thee of koffie.  
 
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Ik stel uw 
gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail: 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl   
 
Wilt u op de hoogte blijven van actuele gebeurtenissen, 
activiteiten of ander nieuws uit onze gemeenschap? Via 
communicatie@luthersamsterdam.nl kunt u zich aanmelden 
voor de wekelijkse digitale Nieuwsbrief van de Oude Lutherse 
Kerk. 
 
 

Komende vieringen in de Lutherse Kerk op het Spui,  
10.30 uur 

 
25 januari  Derde zondag na Epifanie 
    dr. Nienke Vos 
 
1 februari  Septuagesima  (70 dagen voor Pasen) 
    ds. André van der Stoel 
    m.m.v. Hanka Clout, klarinet 
 
8 februari  Sexagesima  (60 dagen voor Pasen) 
    dr. Nienke Vos 
 
15 februari  Quinquagesima (50 dagen voor Pasen) 
    ds. Kersten Storch 
 
18 februari  Aswoensdag in de Krijtberg (Singel 446) 
    17.00 uur, ds. André van der Stoel 
 
 
 
 



20 

Voorganger in deze viering:  ds. André van der Stoel 
Organist:     Wim Dijkstra 
Ouderling:     Bouwe Feringa 
Diaken:     Co Engberts 
Lector:      Fea Carbaat   
Koster:     Ernest Akakpo 
Gastvrouw en -heer: Gatske Mazurel en Peter van der Schraaf 
Koffie en thee:    Maria Onderstal en Marike Omta 

 
 

Activiteiten komende weken 
 

zondag 25 januari  Middaggebed ‘Week van gebed om eenheid’ 
Vanuit de Raad van Kerken Amsterdam komen christenen uit allerlei 
kerkgemeenschappen 1 keer per jaar samen om specifiek te bidden voor 
eenheid en verbinding tussen kerken. Wij zijn immers allen verbonden 
in hetzelfde geloofsvertrouwen, en gedoopt met dezelfde doop. 
 
Locatie:  Noorderkerk, Noordermarkt 44 
Tijd: 15.30 uur deur open, koffie en thee; 16.00 uur begin 
 
zaterdag 31 januari ‘Winterschool’ Luthers en Schepping 
Heb je zin in een middag vol inspiratie, gesprekken en verdieping rond 
de verbinding tussen geloof en duurzaamheid? Meld je aan bij Peter 
Wagenmaker en zet de datum alvast in je agenda!  
 
Tijd:  13.00-17.00 uur  Meer info: flyer op de balie 
Locatie:   Maarten Luther Kerk, Uiterwaardenstraat 279 
Aanmelden: Peter Wagenmaker, 0617087628 
 
Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en crisis 
pastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) mag u direct 
contact met onze predikant opnemen: 
• ds. André van der Stoel: 06-15598246 
   andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl   

 
 
De volgende viering in de Lutherse Kerk op het Spui is op zondag 25 
januari om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal dr. 
Nienke Vos voorgaan. 

 
Onderzoek alles en bewaar het goede! 

www.luthersamsterdam.nl 


